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Niet Mulligan maar Menu
! - Op het nieuwe jazzlabel van Jan Menu verscheen een
nieuw kwartet waarop de baritonsax van Menu

gekoppeld is aan de gitaar van Jesse van Ruller. Jazz
van hoog niveau.

door Ton Ouwehand

In Japan is het al een bercemd kwartet. Jan Menu
[{baritonsax), Jesse van Ruller (gitaar), Clemens van der
- - - 7 Feen (bas) en Joost van Schaik (drums). Ze hebben al
j{é‘é’ﬂ"”ﬁm@/ met veel succes in de Blue Note in Tokio opgetreden.
Wie luistert naar de pas verschenen cd Mulligan Moods
snapt waarom. En het wordt direct duidelijk dat de
doorbraak op het Westelijk Halfrond ook niet lang meer op zich zal laten wachten.

[

De titel suggereert misschien een crkestje dat zich op vriendelijke wijze buigt over de muzikale erfenis
van de grote baritonsaxofonist Gerry Mulligan. Maar zo liggen de zaken niet. Jan Menu speelt niet als
Mulligan, hij zet zijn eigen herkenbare muzikale aanpak in op het werk van Mulligan. De mannen
buigen zich met respect over composities van Mulligan, maar met een heel gigen,

herkenbare aanpak. Hierom zal Mulligan zich niet in zijn graf omdraaien, hoogstens om zich
vertwijfeld af te vragen waarom hij die stukken zelf nooit zo heeft gespeeld.

Ton Ouwehand
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Avontuurlijk DIG d'DIZ e

Omdat de fans een jaar of vijftien op het
derde tastbare levensteken van het jazztrio

D “*:.1"' DIG d'DIZ hebben moeten wachten, is er een
Ay

>

gratis dvd in het doosje gestoken. Kun je
Zien wat je hoort.

door Ton Ouwehand

Baritonsaxofenist Jan Menu is een eigen
jazzlabel begonnen onder de naam Dig Diz
Music. Genoemd dus naar dat geweldige frio
waarvan hij al meer dan twintig jaar deel
uitmaakt. In de eerste worp van het label, direct
gen langverwachte derde cd van het trio met Menu, bassist jan Voogd en gitarist Maarten van der
Grinten. Opnamen die vier jaar geleden zijn gemaakt. En als benus voor het lange wachten een dvd
met opnamen van een concert dat het trio in augustus 2007 in het Concerigebouw in Amsterdam gaf.

Uit zowel de dvd als de cd blijkt dat DIG d'DIZ na al die jaren een fris, spontaan en avontuurlijk trio is
gebleven. Drie topmuzikanten die mooie, slechte, grappige en ongrappige ingevingen tot inspirerende
muziek ombuigen. Ze houden elkaar muzikaal scherp, de pesten elkaar, de vullen elkaar aan, bieden
glkaar tegenspel. Leggen muzikale verbanden tussen zaken die geen verband hebben. Knap staalije
om zowel het vierde deel uit de eerste symfonie van Mahler op een geloofwaardige manier naast This
Strange Effect van Dave Berry en een hoekig stukje Thelonious Monk te plaatsten. Er gebeurt van
dlles onder de opperviakite terwijl degene die opperviakkig wil luisteren ook gewoon aan z'n trekken
komt. Die hoort gewoon de gedreven knomende bariton van Menu, de stevige baslijnen van Voogd en
aanvullend gitaarspel van Yan der Grinten.
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